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Zondag 21 september - startzondag  
  

Op 21 september is de startzondag. Dan vieren we de start van een nieuw seizoen in het 
kerkenwerk. De kerkdienst begint om 10.00 uur, onze eigen predikant Hendrik Mosterd 
gaat voor. Aansluitend aan de dienst, gaan we in op de activiteiten in het nieuwe 
seizoen. 
 

Na de koffie, thee en limonade gaan we op de fiets naar de Zandweg, via een kleine 
omweg, en in groepjes. 
 

Vervolgens is er een picknick op het adres van de familie Van de Waerdt. Het eten gaan 
we met elkaar delen; neemt u broodjes mee? Vanuit de kerk zorgen we voor een lekker 
kopje soep.  
  

Lukt het niet om op de fiets de Zandweg te bereiken, dan is de kerktaxi beschikbaar. 
Stap gerust in!  
  

Ook bij slecht weer gaat de picknick door. Er is parkeergelegenheid tegenover ons 
picknickterrein, en voor de picknick is er een overdekte plek beschikbaar. 
  
Van harte uitgenodigd!  

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

19 september 2025 
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Zondag 28 september  
Op deze zondag gaat ds. Rob van de Wetering uit Veenendaal voor. 
 

In deze diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden de 
diensten uitgezonden via www.kerkomroep.nl. 
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 
 

Zondag 21 september 
 

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie – jongeren in Libanon”. 
 

De economische crisis in Libanon treft jongeren hard. Door de hoge 
werkloosheid zien velen geen andere mogelijkheid dan hun land te verlaten, op 
zoek naar werk en zekerheid elders. Kerk in Actie wil hen helpen om een 
toekomst op te bouwen in hun eigen land. Samen met de partnerorganisatie 
Lutheran World Relief ondersteunt Kerk in Actie jongeren met vak trainingen en 
kleine leningen. Zo kunnen zij een eigen bedrijf starten of uitbreiden en krijgen 
ook anderen kans op werk. Petra bouwde bijvoorbeeld een gastenverblijf bij haar 
boerderij en ontvangt nu toeristen. Georges kon een vrachtwagentje kopen om 
zijn landbouwproducten zelf naar de markt te brengen. Hij bespaart nu kosten, 
betaalt zijn personeel op tijd en biedt in het oogstseizoen zelfs extra banen aan. 
Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie jongeren in Libanon aan 
perspectief. Help je mee?  

 

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek.   
 
 

Zondag 28 september 
 

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Boerderij De Toekomst, in 
Maarsbergen”. 
 

Evert en Martine Legemaat wonen samen met hun kinderen op Boerderij de 
Toekomst, een historische boerderij uit 1886. Hun hart gaat uit naar het helpen 
van de mensen om hen heen. Mensen die afglijden er weer bij trekken en mensen 
doormiddel van dagbesteding, structuur te bieden en uit hun isolement te halen.  
In 2010 zijn zij gestart met Boerderij de Toekomst. Boerderij de Toekomst is een 
plek waar God voorop staat. Hun verlangen is, dat Gods onvoorwaardelijke liefde 
door hen heen zichtbaar mag worden. Daarnaast is het een plek waar het gezellig 
is en waar zij met elkaar een zinvolle dagbesteding hebben. 
Boerderij de Toekomst is een plaats waar iedereen welkom is.  Zij zetten deze 
prachtige plek, midden in het boeren leven, graag in om mensen te ontmoeten. 
Ze hebben mooie dagbestedingsmogelijkheden voor diverse groepen uit de GGZ, 
maatschappelijke opvang, gehandicapten en jeugdigen.  Daarnaast bieden zij 
tijdelijke crisisopvang voor mensen die een time-out nodig hebben. 
Zij werken met elkaar op de boerderij en genieten zo samen van elke dag. Of ze 
nu de koeien voeren, lammetjes de fles geven, mest scheppen in het geitenhok of 
de planten in de kas water geven. Ieders bijdrage is van belang. Er wordt gewerkt 
met een duidelijke dag structuur, met aandacht voor ieders talenten en 
mogelijkheden. De activiteiten zijn gebaseerd op de dagelijkse, wekelijkse en 
seizoensgebonden werkzaamheden rond een boerderij. 
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Boerderij de Toekomst wil een plek bieden waar mensen rust en liefde ervaren. 
En daarvandaan een stap in de juiste richting mogen zetten. 

 

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid. 
 
 

De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen. 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
 

Bij World Vision geloven we dat kinderen alleen kunnen gaan bloeien, wanneer hun 
omgeving dat ook doet. De gemeenschap speelt een actieve rol: zij zorgen voor het 
gebouw en verzamelen materialen zoals autobanden, bamboe en plastic flessen om 
speeltoestellen en lesmateriaal te maken.  
Door de sponsoring van kinderen investeer je niet alleen in één kind, maar in de hele 
gemeenschap. Moeders volgen lessen over gezonde voeding en koken samen lunch 
voor de kinderen, met ingrediënten die ze zelf meebrengen. Zo leren ze niet alleen over 
voeding, maar bouwen ze ook aan een sterkere gemeenschap.  
 

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Bloemengroet 
 

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Mw. Dariëlle Balfoort, (7 september) 
- Dhr. en mw. van de Brink, (14 september) 
 

 
BERICHTEN  
 

Terugblik Verjaardagsochtend  
 

Afgelopen woensdag, 17 september vierden we de 
verjaardagsochtend in het Michaëlhuis. Sinds dit jaar 
krijgen alle mensen van 75 jaar en ouder een uitnodiging 
om dit feest met elkaar te vieren.  

En daar is ruim gehoor aan gegeven. We mochten ruim 60 mensen ontvangen in het 
feestelijk versierde Michaëlhuis! Vanwege alle aanmeldingen stonden ook de 
schuifdeuren naar de kerk open, brandde de kroonluchters én 
de Paaskaars. Zowel voor het ruimtelijke beeld als voor de 
verbinding van Michaëlhuis en Kerk. Wie wilde kon in alle rust 
even de kerk in lopen. 
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Tijdens een gezellige ochtend werden de verjaardagen gevierd met taart, advocaat, het 
zingen van bekende liederen, een verhaal en een quiz. Nou ja, deze keer geen echte 
quiz, maar oude foto’s van huizen aan de Rijksstraatweg in Leersum, met de vraag ze op 
de juiste volgorde te leggen. Er kwamen vele verhalen bij los aan de 10 verschillende 
tafels. Leuk om te merken dat men, onafhankelijk van leeftijd, jong van geest blijft. De 
ochtend was gelijk een reünie waarin contacten werden aan- en opgehaald. 
 

Anneke Kievith kreeg een bos bloemen als dank voor het vele jaren 
coördineren van de verjaardagsochtenden.  
Stukje bij beetje is de ‘harde kern’ van dames, die deze ochtenden 
(mee) hebben opgezet en verzorgd, wat meer uit beeld geraakt en 
hebben ze het stokje aan anderen overgedragen. Ik wil toch graag 
hun namen hier noemen: Jannie Roos, Nel Bijkerk en Gerda van Wijk.  

Het stokje voor de organisatie en uitvoering van de verjaardagochtenden is op dit 
moment over genomen door Annette Barreveld, Lia Reincke, Gerlise van der Maas en 
ondergetekende.  
 

Praktische ondersteuning op 17 september kwam van Lia (van de Lagemaat), Herman 
(haalde het gebak), Greet van Burken, Prisca van der Roest, en de taxischaffeurs: Adri 
van den Broek en Henny Kievith  
 

Namens de feestcommissie, 
Pastor Yolanda van der Stelt 
 
 

Kring – De weg van de vrede 
 

Dit jaar is er een nieuw boek verschenen van Stefan Paas. Hij was 
ooit theoloog des Vaderlands en sommigen zullen hem kennen van 
De ongelofelijke podcast. Hij heeft een toegankelijke en 
meeslepende uitdieping van het thema ‘vrede’ geschreven aan de 
hand van Bijbelse bronnen. In zijn boek wil hij de kern van het 
christelijk geloof blootleggen vanuit de Bijbel.  
 

Wat is christelijk geloof en waar is het goed voor? Hoe zou ik het 
uitleggen aan m’n vrienden of collega’s? Waarom zou ik christen 
worden of blijven? Wat houdt die bonte verscheidenheid bij elkaar 

die we christendom noemen? Het antwoord op die vragen heet evangelie, goed nieuws. 
Over dat goede nieuws gaat zijn boek. 
 

Deze winter starten we een kring rond dit boek. Deze kring een uitnodiging om het 
geloofsgesprek in onze gemeente te voeren. We leven in een tijd van polemiek en 
polarisatie, van zoeken naar betekenis en rust. Wat betekent het dan om de weg van 
Jezus te gaan—een weg van vrede—in je werk, je relaties, je buurt en in de kerk? 
 

Wat kun je verwachten? Wat mij betreft vooral een echt gesprek met ruimte voor 
kwetsbaarheid, vragen, twijfels, persoonlijke ervaringen en aanstekelijke voorbeelden. 
We bespreken per avond een hoofdstuk. Hopelijk lukt het ons ook om wat we aangereikt 
krijgen te vertalen naar ons leven van maandag tot en met zaterdag.  
 

Praktisch: 
• Wanneer: op maandagavonden om 20.00 uur  

(6 Okt 2025, 10 Nov 2025, 8 Dec 2025, 5 Jan 2026, 2 Feb 2026, 16 Mrt 2026, 13 
Apr 2026, 11 Mei 2026 – data onder voorbehoud) 
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• Waar: het Michaëlhuis 
• Aanschaffen/meenemen: het boek De weg van de vrede 

https://www.kokboekencentrum.nl/boek/de-weg-van-vrede/  
Aanmelden: hsmosterd@pknleersum.nl 
 

 
Het is weer zover!  We gaan sporten met elkaar in de Binder en jij/u kunt daarbij zijn.  
 

Voor wie:  jong en oud! 
Wanneer:  zaterdagmiddag 18 oktober van 15:00-17:00 
Welke sporten:  Volleybal en Voetbal 
 

Ben jij fanatiek en hou je van gezelligheid en beweging? Kom dan meedoen 
met de sportmiddag en ga met je team voor de winst!  Wil je ons komen 
aanmoedigen? Ook dan ben je van harte welkom! 
 

Meld je nu aan via het online formulier: sportdag2025@gijsverweij.nl of de link 
https://forms.gle/CRGoBXq1Xynq8qQ49 
 
 

Startavond boekenclub 
 

Zin in inspirerende gesprekken en nieuwe inzichten? Kom dan ook een keer langs! Ieder 
leest het boek in eigen tempo en na zo'n 6-8 weken komen we bijeen om gedachten en 
favoriete passages te delen. Er is altijd wel een verrassend perspectief in hoe anderen 
het verhaal beleven en leer je het boek op een diepere manier kennen. 
Startavond; 22 september: 20.00 uur in het Michaëlhuis.  
Meer informatie via Ruth Paradies of Annette Barreveld.  
 
 

Zingt u mee? 
 

In navolging van twee jaar Projectkoor met Kerst; is er ook in 
2025 weer gekozen voor een projectkoor met gemeenteleden 
met kerstnachtdienst. Onder leiding van dirigent Jan 
Groenendaal, gaan we negen keer repeteren vanaf 14 oktober. Met een eigen bijdrage 
van €25,- houden we de kosten laag. Lijkt het je ook leuk om mee te zingen, geef je op bij 
Lia Reincke en Judith Hogendoorn  
 

https://www.kokboekencentrum.nl/boek/de-weg-van-vrede/
mailto:hsmosterd@pknleersum.nl
https://forms.gle/EqoYFqSBYtwbHvJw9
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Vrijdag 24 oktober – concert Dasha Serck en Sijbrand Loot 
  

Als bestuur van Vrienden van de Michaelkerk hebben wij voor u een mooie 
avond in het vooruitzicht: een tweetal bijzondere jonge talenten komen in 
de Michaelkerk optreden, namelijk Dasha Serck (Viool) en Sijbrand Loot 
(Gitaar)  
  

Schrijft u de datum van 24 oktober alvast in de agenda? Aanvang 20.00 uur. 
  

Vrienden van de Michaelkerk 
 
 

Weeksluitingen in de Schermerij 
 

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  
 

26 september: Diaken Marcel Sarot 
10 oktober: ds. Hendrik Mosterd 
24 oktober: Dhr. Adam Hoogendijk 
 

 

Ring verloren 
 

Tijdens de bloemencorso is mijn man zijn trouwring verloren. Volgend jaar hopen we 60 
jaar getrouwd te zijn en het zou heel mooi zijn wanneer de originele ring er dan toch weer 
zou zijn. Heeft iemand misschien tijdens de Bloemencorso een gouden ring gevonden 
met inscriptie: “Lammina 27-06-1966” Of misschien hebt u gehoord dat iemand een 
ring heeft gevonden? 
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken! 
Dhr. en mevr. Klok 
 
 

Open repetitieavond COV Euphonia Rhenen 
 

Als je geïnteresseerd bent in het zingen van deze prachtige muziek, is het nu tijd om je bij 
ons aan te sluiten! We nodigen je daarom uit om vrijblijvend op de open repetitieavond 
te komen zingen, luisteren en sfeer proeven op dinsdag 30 september a.s. vanaf 19:30 
uur in de Ontmoetingskerk – Anjerlaan 1 – 3911 EA Rhenen.  
Meer info: www.euphonia-rhenen.nl of cov.euphonia@gmail.com 
 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 21 september – Lucas 16:1-(8)17- ‘Ben je rijk?’ 
 

Jezus vertelt over een rentmeester die ontslagen wordt. De 
rentmeester laat nog snel een paar schuldenaars van zijn baas 
bij zich komen om hun schuldbewijzen aan te passen. Hij 
hoopt dat de schuldenaars hem straks op hun beurt zullen 
helpen als hij geen werk heeft. De heer prijst de rentmeester 
omdat hij slim gehandeld heeft. 
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Zondag 28 september – Lucas 16:19-31- ‘Voor wie is het feest?’ 
 

Een rijke man viert elke dag een groot feest, terwijl bij zijn poort 
de arme bedelaar Lazarus hongerlijdt. Op een dag sterven ze 
allebei. Lazarus mag rusten bij Abraham, de rijke man komt in 
het dodenrijk. Hij smeekt of Lazarus hem wil helpen, maar zijn 
feest is al geweest. 
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Jeugddienst Andrieskerk 
Amerongen 

28 september – 10.00 uur 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Piano 
 

Afgelopen lente heeft de Michaëlkerk via de Snuffelschuur een piano aangeboden 
gekregen. Deze piano is een mooi exemplaar uit 1900, met veel bijzondere kenmerken 
en past perfect bij de inrichting van onze kerk. De kerkenraad heeft besloten dat deze 
akoestische piano een mooie aanvulling is op de huidige muzikale omlijsting. De 
onderhoudskosten zijn beperkt door onze connecties met de pianorestaurateur. Na een 
opknapbeurt wordt de piano geplaatst in het liturgisch centrum, vervolgens moet deze 
even acclimatiseren. De bedoeling is dat de piano in eerste instantie wordt gebruikt voor 
het projectkoor en er wordt verder besproken hoe de piano ook in de erediensten een 
plaats kan krijgen. 
Hartelijke groet, het CvK 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 21 september   
 

-Orgelmuziek 
-Afkondiging 
-Liedboek (2013) 217:1,3,5 
-Stil gebed 
-Groet, bemoediging en toenadering 
-Psalm 121:1,2 
-Gebed om ontferming 
-Liedboek (2013) 158b 
-Kindermoment 
-Kinderlied: Liedboek (2013) 284 
-Zondagsgebed 
-Amos 8:4-7 
-Liedboek (2013) 310 
-Lucas 16:1-13 
-Liedboek (2013) 339a 
-Preek  
-Liedboek (2013) 973:1,2,3,4 
-Gebeden  
-Orgelmuziek - inzameling van de gaven – terugkomst van de kinderen 
-Liedboek (2013) 425 
-Zegen 
-Orgelmuziek 

Zondag 21 september - startzondag 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Lia Reincke 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Carine Roos 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: KiA Libanon 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 
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Orde van dienst – zondag 28 september 
 

De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende weeek zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 

De onlineviering is -live of later- te volgen via 
Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 

5 oktober: ds. Hendrik Mosterd - JoZ! 
12 oktober: ds. Hendrik Mosterd – Viering Heilig Avondmaal 
19 oktober: ds. A. de Hoog, Driebergen 
  
 

Activiteitenagenda 
 
21 september 10.00 uur  Startzondag   Michaëlkerk  
22 september   20.00 uur  Boekenclub   Michaëlhuis 
6 oktober   20.00 uur  Kring ‘Weg van de Vrede’  Michaëlhuis 
14 oktober     Start projectkoor  Michaëlkerk 
18 oktober  15-17 uur  Sportdag   De Binder 
24 oktober  20.00 uur  Concert vrienden MK Michaëlkerk  
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  
Van harte uitgenodigd!    
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 oktober 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 2 oktober, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 

Zondag 28 september 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. R. van de Wetering, 
Veenendaal 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: Kees Gerestein 
Lector: Marjolein Veldhuizen 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Boerderij de 
Toekomst 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid  

http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

